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Periode: 28 december 2010 
Beschikbaar in 
archief: 

’t Heer en Feer 
K2938 

Genre: Documentaire 
Decennia: 2010 
Lengte: 59’32  
Medium: Film 
Locatie(s): Nieuwestreek, Middenstreek, Reeweg, de ‘Blauwe Palen’, Willemshof, de Aud’ 

Hynjersschún, Binnendijken, Van der Molenstraat 13, Brakzand, Langestreek 66, 
gemeentehuis, Nieuwestreek 5, Got Tjark, Middenstreek 4, Atelier Romy, 
Langestreek 7, Langestreek 2, ’t Witte Kockhûs, Langestreek 22, woon-boerderij 
Pathmos 1762, Schierstins, Middenstreek 7, Hotel Van der Werff, bus van Arriva, 
Badweg 14, Kaap Hoorn, Martjeland 2, COS, Langestreek 23, Duinoord, nooist 
túer, watertoren 



 
Onderwerpen: Midwinterfestival, Midwinterkoningin, levende kerststal Willemshof, muziek, 

theater, verhalen, workshops 

Personen: Corry Kussendrager (Midwinterkoningin), Bert Steendam, Henk Kussendrager, 
Sytze Schut, Erik Jansen, Harm Carrette, Jan Berend Bazuin, Ida Bloem, Jurjen 
Bulthuis, Bart Sikkema, Bauke Henstra, Turid Dramé – Bazuin, Michiel Moerkerk, 
Paulus Kock, Kees Wennekendonk, Romy Dam, Geke Abma, Christel Weingart, 
Enno Wiersma, Eric Leeuwe, Christa van der Wal, Jan en Dineke Mandemaker, 
Alie Homan – Visser, Gert Jan Merlijn, Marie Louis Withlau, Elco Stalknecht, Marc 
Korfage, Tjitske Dijkstra, Martin Korthuis, Remko Wind, Anna-Joh Vos, Anne 
Corporaal, Gerben de Jong, Akke de Jong, Berend Groendijk, Barbara Jelijs, Egbert 
Meyers, Jan Visser, Ymke Groendijk, Melle Blom, David de Boer, Henriëtte 
Pieperiet – van Bon, Ab Pieperiet, Marius van Delden, Renske de Boer, Sander 
Thijssen, Jorrit Westerhof, Sander Baan, Martin Ridder, Monique Ridder, Sytze 
Duin 

 
Midwinterfestival:  
 
Op 29 december 2020 vindt voor de elfde maal het Midwinterfestival plaats. Een 
tweejaarlijks festival waarbij menig eilander en ondernemer zijn huiskamer openstelt voor 
artiesten die over 'hun' eiland zingen en verhalen vertellen.  

Het Midwinterfestival dompelt eilander én gast - jong en oud - onder in muziek, theater, 
verhalen, workshops en meer. Het nimmer ontbrekende snert- en slotconcert, gevolgd door 
een spectaculaire afsluiting, maken het Midwinterfestival tot een onvergetelijke dag. 

Het Midwinterfestival is gehouden in 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 
en 2018. 

In 2019 geen Midwinterfestival, maar komt wel de film over Midwinterfestival 2010 in het 
Filmarchief van ’t Heer en Feer zodat we toch (alvast) kunnen genieten van dit mooie 
festival! 

Zie voor meer informatie over het Midwinterfestival: http://schiermonnikoogmidwinter.nl  

Beschrijving:  
 
Opening 

De opening van het Midwinterfestival staat in 2010 in het teken van de wens; Een goede 
wens voor een ander maar ook voor jezelf mag natuurlijk. Bert Steendam verwelkomt de 
Midwinterkoningin, Corry Kussendrager die met paard en wagen naar ’t Beukennootje wordt 
gereden en het festival opent.  



 
De volgende voorstellingen zijn (deels) door Dick Kool gefilmd: 

‘Barre Winterverhalen’  

Door: Sytze Schut en Erik Jansen – Locatie: Reeweg ter hoogte van de ‘Blauwe palen’. 

Tijden van weleer herleven in deze barre schaatstocht op ons eiland. Heden en verleden 
wisselen elkaar af. Hoe kwam Schiermonnikoog door de strenge winters heen? Hoe gaat het 
de schaatsers af? In een unieke schaatstocht nemen de schaatsers u mee. 

‘Wrakhout, de zee geeft en de zee neemt’ 

Door: Harm Carrette – Locatie: Yn de Aud’ Hynjersschún, Binnendijken, Van der Molenstraat 13 

Van vondsten langs de vloedlijn heeft Harm Carrette unieke bootjes gemaakt, aangekleed met 
accessoires die ook door de zee zijn gegeven. Een mooie vloot staat uitgestald ‘Yn de Aud’ 
Hynjersschún’ omringd door levend vee. 

‘Jagerslatijn’ 

Door: Jan Berend Bazuin – Locatie: De Brakzand in de jachtkamer, Langestreek 66 

Jan Berend neemt ons mee, in verhaal en beeld, door duin en over het strand, langs de west en 
over de kwelders. De jachtcombinatie, aangevoerd door hemzelf, beleefde in vroeger jaren 
menig ‘wild’ uurtje. 

‘Op visite in Sesamstraat’ 

Door: Ida Bloem (spel, regie en script), Jurjen Bulthuis (spel), Bart Sikkema (spel),                  
Locatie: Gemeentehuis, Nieuwestreek 5 

Het is weer een dolle boel in de reuzenpoppenkast samen met Tommie en Iniemienie.  

Vervolgens een opname in het gemeentehuis waar kinderen hun wens: ‘In het Nederlands elftal 
voetballen’, dat ‘iedereen gezond blijft’ en ‘mensen hun vrije mening mogen geven’ aan de 
wensboom hangen. 

‘Cultuurhistorische wandeling over het kerkhof’ 

Door: Bauke Henstra – Locatie: Kerkhof Got Tjark 

Bijzondere verhalen bij de verschillende (graf)stenen op het kerkhof. 

‘Afrikaans dansen’, workshop 

Door: Turid Dramé – Bazuin, Michiel Moerkerk, Paulus Kock – Locatie: Got Tjark 



 
Maak kennis met Afrikaans dansen! Na een warming up je laten meevoeren met ritme van de 
dunun set en djembé, de pittige, dynamische bewegingen en mooie verhalen die bij de 
verschillende dansen horen. 

‘Midwinter sprookjesboom’ 

Locatie: Langstreek, t.o. Hotel de Tjattel (nu de 4 Dames) 

Als alle andere bomen hun blaadjes verliezen gebeurt er iets bijzonders met de boom. In het 
meest duistere etmaal van het jaar, midwinter, komen elfjes, vlinders en andere 
sprookjesachtige figuren naar buiten en kleuren deze boom in pracht en praal! 

‘De veerman vertelt’ 

Door: Kees Wennekendonk – Locatie: huiskamer van de familie E. Schut, Middenstreek 4 

In deze voorstelling neemt Kees Wennekendonk ons mee in lied, muziek en poëzie.  

‘Van Schiere kunst tot… Volksgunst’ 

Door: Romy Dam, Geke Abma, Christel Weingart – Locatie: Atelier Romy, Langestreek 7 

Naast een tentoonstelling van oude foto’s en prenten van het Strandhotel en omgeving van 
toen, exposeren ook verschillende hedendaagse kunstenaars in Atelier Romy. 

‘De terugkeer van de Atlantiërs’ 

Door: Enno Wiersma, Eric Leeuwe, Christa van der Wal – Locatie: huiskamer van de familie S. 
Duin, Langstreek 2 

De verdronken ‘stad’ Westerburen op Schiermonnikoog is slechts een klein onderdeel van het 
rijk waarover Plato sprak: Atlantis. De geschiedenis van Nederland lijkt in veel opzichten op het 
Atlantis-epos. Dit alles onder de geneugten van culinair duo Eric Leeuwe en Truus Duin. 

‘Tussen Kunst & Kitsch’ 

Door: Jan en Dineke Mandemaker – Locatie: ’t Witte Kockhûs, Langestreek 22 

Een zeldzame sculptuur is naar Schiermonnikoog gehaald en staat in de beeldentuin van ’t 
Witte Kockhûs. Qua smaakbeleving zijn toegevoegd de overheerlijke, zelfgebakken 
appelbeignets van Jan! 

‘Alie Bep’s voicemail’ 

Door: Alie Homan – Visser – Locatie: Woon-boerderij Pathmos 1762, Kerkelaantje 



 
Een blik op grootmoeders in verschillende tijden. Toen was er af en toe een brief en nu? Op elk 
willekeurig moment een sms-je! 

‘Monddood’ 

Door: Gert Jan Merlijn, Marie Louis Withlau, Elco Stalknecht, Marc Korfage, Tjitske Dijkstra, 
Martin Korthuis – Locatie: Middenstreek 7 

Wat gebeurt er met je als je niets meer kunt zeggen en je zo veel te zeggen hebt? Wat gebeurt 
er met de mensen om je heen, op straat, als je alleen maar kunt spreken met je ogen? 

‘Verborgen herinneringen’ 

Door: Remko Wind, Anna-Joh Vos – locatie: Hotel Van der Werff 

Een voorstelling die gaat over (Eilander) taal, beeld, weemoed en keuzes. ‘Waarom, lieve 
wereld, vind ik je moeilijk’? 

‘Guhluk sit in de kulijne dinguh!’ 

Door: Anne Corporaal, Gerben de Jong, Akke de Jong, Berend Groendijk, Barbara Jelijs – Locatie: 
Bus van Arriva, opstappen Langestreek, bushalte Kolstein/Postkantoor 

Nel, Tom en (schoon)moeder hebben de zomer op de camping gestaan om het drukke 
Amsterdamse leven te ontvluchten en tot rust te komen. Een absurdistische voorstelling in de 
rijdende bus, vol Amsterdamse humor en meezingers. 

‘Tussen Drentsche Aa en Mississippi’ 

Door: Egbert Meyers – Locatie: huiskamer familie A. Berends – Badweg 14 

Egbert weet de juiste snaar te raken. De rode draad in zijn werk is zijn band met de natuur, 
traditie en het zoeken naar de menselijkheid in de hectische tijden van vandaag de dag. 

‘De vissersvloot va Paesens-Moddergat’ 

Door: Jan Visser, Ymke Groendijk – Locatie: huis ‘Kaap Hoorn’, Martjeland 2 

In 1884 voltrok zich een grote scheepsramp boven Schiermonnikoog. Van de vissersvloot van 
Paesens-Moddergat is van de 84 opvarenden slechts één drenkeling door eilanders gered. 

‘Snertconcert: Op de Bonnefooi’ 

Door: David de Boer, Henriëtte Pieperiet – van Bon - Locatie: Cultureel Ontmoetingscentrum 
(COS, nu De Stag), Langestreek 23 



 
Het is smullen onder het genot van een bord snert, om het eilander cabaret ‘Op de Bonnefooi’ 
uit de jaren ’70 en ’80 door beelden uit het verleden en live gespeelde muzikale omlijsting, 
opnieuw te beleven.  

‘Getting comfortable with jazz’ 

Door: Renske de Boer, Sander Thijssen, Jorrit Westerhof, Sander Baan - Locatie: Cultureel 
Ontmoetingscentrum (COS, nu De Stag), Langestreek 23 

Talentvolle musici dompelen het publiek onder in een warm bad van jazz-muziek. 

‘Mysterie onder de witte toren’ 

Door: Martin Ridder, Monique Ridder, Sytze Duin – Locatie: tussen Duinoord en de watertoren 

Gelukkig wordt het licht van de witte toren toch ontstoken en kan de Winterkoningin stralend 
het Midwinterfestival sluiten. 

Makers: 

Stichtingsbestuur en organisatie: 

Jurrie Noot, Coba Harthoorn, Marijke Bouman, Victor Claessens, Bert Steendam,  

Adriënne van Schaik, Foppe Peter Schut, Joost Dubblinga, Evert Jan Rietbergen 

 

Met dank aan: 

Artiesten, vrijwilligers en locatiehouders (gastvrouwen en gastheren) 

Jan Holwerda (camera) 

Foppe Peter Schut (fotografie) 

Josine Olgers (item “Monddood”) 

 

Camera: Dick Kool 

Geluid: Lina Aikema 

Eindmontage: Dick Kool 


