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Kenmerken:

Periode: Dec 2009 — mrt 2010

Beschikbaar in 't Heer en Feer

archief: K2961

Genre: Documentaire

Decennia: 2009 - 2010

Lengte: 27’58

Medium: Film

Locatie(s): Polder, Melle Grietjespad, Westerplas, Westerburenpad,
Langestreek, Langestreek o/d Noord, Nieuwestreek, Got Tjark,
Willemshof, Middenstreek, Spar, Hotel graaf Bernstorff, Hotel Van
der Werff, Voorstreek, Schierstins, ‘sleetje-jaag-duin’ nabij het
Hazeweitje, Berkenplas, VV De Monnik, Jacobspad, nooist tuer,
Badweg, Reeweg, Middenstreek, Veerdam, Vredenhof.
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Onderwerpen: Winter, sneeuw(en) en ijs, Carlijn 15/12/2009 geboren, sleeén,
langlaufen, lJsclub De Halve Maan, fanfareorkest IN, De Halte,
Rotary, Fakkeloptocht, levende kerststal Willemshof, vuurwerk,
cabid schieten, drijvende ijsschotsen.

Personen: Haijo Homan, Rimada Reed, Henk Kussendrager, Rintje Dijkstra,
Lina Kool — Aikema, Ronald Sikkema, Sytze Schut, Annet van der
Meulen, Jacqueline Frijters, Minie Visser - Scholte, Petra de Boer,
Geertje Meulenkamp, Nelleke Reinigert, Melle Blom, Marijke
Hoekstra, Jorn van Boven,

Beschrijving:

En zo begon het... Het begon te sneeuwen en nog eens te sneeuwen!

Dick Kool heeft in 2009 — 2010 een film gemaakt met prachtige winterse plaatjes van
Schiermonnikoog rond de jaarwisseling. Met sneeuw bedekte weilanden met het dorp in het
winterzonnetje op de achtergrond, de streken bedekt onder een witte deken en slee-pret bij
het ‘sleetje-jaag-duin’ nabij het Hazeweitje. Langlaufen door de duinen, chocolademelk met
slagroom bij de Berkenplas, schaatsen op ijsbaan De Halve Maan aan de Badweg, een
optreden van fanfareorkest IN op kerstavond bij de bushalte bij De Halte, de Fakkeloptocht
met muzikale afsluiting in de Willemshof (georganiseerd door de Rotary: opbrengst € 2.400,-
voor Zimbabwe), vuurwerk tijdens de jaarwisseling in de driehoek Spar — hotel Van der Werff
— hotel graaf Bernstorff en carbid schieten in de Willemshof. De winter lijkt maar niet voorbij
te gaan: lJs bij de Veerdam en drijvende ijsschotsen in de Waddenzee. Totdat de eerste
sneeuwklokjes hun kopjes boven de sneeuw laten zien. Het is wachten op de lente.

Een klein half uur genieten van het eiland in de greep van sneeuw en ijs!

Maker:

Het is een film van Dick Kool.



