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88e film in het filmarchief – Intocht Sinterklaas en Klozum 2003 door Dick Kool 
Dick Kool filmde in 2003 zowel de intocht van Sinterklaas als de Klozum-viering. 
Op zaterdag 22 november 2003 was het dan eindelijk zover. Sinterklaas en zijn zwarte Pieten 
kwamen naar het eiland toe. Iets voor twee uur stonden een heleboel kinderen met vlaggetjes in 
hun hand op de steiger te wachten. Met grote snelheid kwam er een schip aan en voer het naar de 
steiger om aan te leggen. Sinterklaas kwam lachend en naar iedereen zwaaiend de loopbrug 
afgelopen. Met alle kinderen maakte hij even een praatje voordat iedereen de bus instapte naar 
het dorp, waar zijn trouwe vriend Amerigo op hem stond te wachten. Op de rug van zijn paard 
reed Sinterklaas het dorp in. De muziekpieten waren heel ondeugend op de balkons van hotel Van 
der Werff geklommen en stonden daar nu Sinterklaas toe te spelen. Burgemeester Sybesma stond 
bij het gemeentehuis al op Sinterklaas te wachten om hem hartelijk welkom te heten. Sinterklaas 
vertelde dat hij blij was om weer op Schiermonnikoog te zijn. Bij hotel Van der Werff ging iedereen 
naar binnen. Daar werd door de kinderen en de pieten nog tot laat in de middag een feestje 
gevierd. 
5 December is op het eiland meer het feest van Klozum dan van Sinterklaas. Dick Kool liep bij 
enkele eilander huizen naar binnen en filmde een aantal Klozum-acts. Tijdens het feest maken 
inwoners van Schiermonnikoog zich onherkenbaar door zich te vermommen, en trekken langs de 
huizen. Binnen spelen de Klozums allerlei personen en situaties na, vaak om bepaalde 
gebeurtenissen of besluiten op de hak te nemen die in het afgelopen jaar op het eiland hebben 
plaatsgevonden. Nadat de Klozums vertrokken zijn, mogen de bewoners van het huis raden wie 
achter de vermomming verscholen zat. Om 12 uur `s nachts vond het demasqué plaats in het 
dorpshuis. 
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