
 

 

Titel:  De Taalroute – Schiermonnikoog april 2010  
 
 

  
 
 
Kenmerken: 
 

Periode: april 2010 
Beschikbaar in 
archief: 

’t Heer en Feer 
K2826 

Genre: Documentaire  
Decennia: 2010 
Lengte: 30’33 
Medium: DVD 
Locatie(s): Schiermonnikoog, Langestreek, Abri Oosterreeweg, Bank van 

Banck, Reeweg (Blauwe Palen), Plantsoen, Vredenhof, Melle 
Grietjespad, Middenstreek, de Tjattel 

Onderwerpen: Eilander taal, Taalroute, Eilander liederen, Eilander dichters, Jacob 
Fenenga, Lammert Wiersma, Pita Grilk 

Personen in beeld: naam rol 
 Henk Koning  
 Bart Sikkema  
 Henriëtte Pieperiet – van Bon Accordeon en zang 
 Eddy Bakker Taalstenenlegger 
 Cees Soepboer Taalstenenlegger 
 Henk Klopstra  



 
 Annie Koning - Klapwijk  
 Titie Blom - Faber  
 Cor de Boer  
 Vola de Boer   
 Laura van Bon – de Vries  
 Bennie van Bon  
 Janny Hoekstra - Lodewegen  
 Nettie Tammes  
 Koos Siebers  
 Marten Kok Verhalen verteller 
 Janny Kok - Graaf  
 Remkje Visser Verhalen verteller 
 Dik Bouman  
 Riekje Rosendaal  
 Edwin Schut  
 Sita Schut   
 Esmé Schut Voorlezer gedichten 
 Iris Schut  
 Sytse Schut Verhalenverteller 
 Greet Schut   
 Els Barnhard – Teensma  
 Louis Wiersema  
 Marga Flink  
 Jan Pieter Dijkstra  
 Arie Boll  
 Aukje Faber - Kooistra  
 Jesse Woudstra Voorlezer gedicht 
 Kea Heeren  

 
 
Beschrijving: 
 
De Eilander taal die op Schiermonnikoog door een steeds kleiner groepje mensen wordt 
gesproken, heeft zijn oorsprong vanuit het Oudfries dat in de Middeleeuwen werd 
gesproken. Om de Eilander taal te bewaren, zijn op 9 markante plekken van het eiland kleine 
gedichten te lezen in de Eilander taal.  
De realisatie van het gedicht op de Abri aan de Oosterreeweg is vastgelegd. Zo ook het 
plaatsen van de taalstenen bij de bank van Banck, het plantsoen en het Vredenhof.  
Op 10 april 2010 is de Taalroute feestelijk geopend. De jongere generatie leest de taalstenen 
voor bij de Reeweg (Blauwe palen), Bank van Banck, Melle Grietjespad en het plantsoen. De 
oudere generatie haalt tijdens de rondgang leuke anekdotes op afgewisseld door het zingen 



 
van Eilander liedjes. De opening onder frisse omstandigheden, werd afgesloten in het 
gezellige café/restaurant/hotel De Tjattel aan de Langestreek. 
 
Makers: 

Muziek: Eilander liêten fan de lytje Pole 
Zang: Henriëtte Pieperiet – van Bon 
Met dank aan: Cees Soepboer, Eddy Bakker & kleinzoon en Dennis du Saar 
Camera/montage: Dick Kool 
 


